
JACHTRIT 2024 
van de Grensmenners en De Brabantse Aanspanning. 

 
Impressies van de Jachtrit 2024, een gezamenlijke activiteit van de Grensmenners en 

de Brabantse aanspanning op 3 november 2024. 

Ja, alles zat tegen bij mij, gisteravond kwam ik terug uit het prehistorisch dorp 

Eindhoven en moet ik omschakelen van het jaar 0 naar het jaar 2024 en dat met een 

enorme mist en een onbegrijpelijke wegomlegging in Chaam.  

Toen ik in de kantine van melkveehouder Johan en de gastvrije familie van Haperen 

kwam, waren alle koetsiers al aan het smikkelen van de lekkere broodjes en met een 

kopje koffie. Dus gelukkig met allemaal vrolijke gezichten kunnen we optuigen en 

vertrekken nadat er enkele tonen uit de jachthoorn klonken. 

Jos met zijn twee bruine Tinkers voorop met passagiers Rob, Marga en Alexandra. 

Thom met zijn kleindochter Sophie en Jan, die er met zijn Oostenrijkse jachthoed er 

helemaal in stijl uitzag ;hij vertelde erbij, dat hij dat hoedje had gekocht in Oostenrijk 

, want dat leek wel leuk met carnaval. Daarna volgden Jac met Toon en Nico en ikzelf 

Cees en nog een bijzondere gast de nieuwe hond van Nico en Alexandra.  

Ondanks de zware mist reden we, zonder mistlampen, met een aardig tempo naar het 

Schijnvliegveld SF37 Kameroen. Plaatselijk bekend als “De Kiek” , een historisch 

herkenningspunt in Riel. 

Door de Duitsers 

in de oorlog 

aangelegd om 

vijandelijke 

vliegers te 

verleiden om aan 

te vallen en hun 

bommen te laten 

vallen; er stond 

op de bunker afweergeschut en 

zoeklichten om de geallieerde 

vliegtuigen te lokken. Om ze van 

het vliegveld Gilze Rijen af te 

houden. 

Een Chinook helikopter heeft 

recent het model van een 

levensgrootte Messerschmidt 

vanaf Gilze Rijen overgebracht. 

Met de herdenking van de 

bevrijding van Breda is er onlangs 

een herdenkingsplechtigheid geweest, het zag er zeer verzorgd uit. 
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Na enig heen en weer lopen, gingen we weer 

verder, niet nadat de wacht in het wachthuisje 

werd afgelost en gefotografeerd .  

De hoop dat de weersvoorspelling zou uitkomen ,”‘s 

middags komt de zon door” werd niet gehonoreerd 

het bleef mistig en koud ;ons jachtinstinct zakte 

tot het minimum ;we hebben de hele weg geen 

vogel, geen konijn, geen haas gezien. Het 

jagerspallet zal er droevig uitzien .  

Jac vertelde dat zijn kippen ook al gereduceerd 

zijn tot drie de buizerd, de vos of de wolf heeft 

wat meegepikt. Nu vergat ik helemaal de ooievaar, 

die nog steeds op het ooievaarsnest staat; hij 

blijft er jaar na jaar staan. 

We rijden door de Regte Heide, waar de met palen 

omgeven grafheuvels opdoken in de mist; het zag 

er een beetje macaber uit.  

 
 

Marga vertelde “vrouwen werden begraven op één kant liggend en de mannen op de 

andere kant”. Daar moeten we nog wat meer van weten, want dat geldt niet voor in de 

hunebedden. 
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Kris kras reden we terug ;Jos wat weet je toch goed de weg, compliment! Weer bij de 

boerderij gekomen, konden we snel aftuigen, om heerlijk in de warme kantine bij te 

komen.  

 

Nico zorgt er voor erwtensoep en roggebrood met spek en een heerlijk borreltje 

Chaamse kruidenbitter, zodat we konden proosten op de gastvrijheid van de familie Van 

Haperen. 

 

Jac bedankte Johan voor de prettige ontvangst en overhandigde een fles geestrijk 

vocht. 

Het was ondertussen al laat en iedereen toog huiswaarts 

 

 

Cees Verloop.  
 
 
 
Onderstaand de gereden route van ca 28 km,die Jos in kaart gebracht heeft  
 

 


