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Impressie van de Pannenhoefrit op zondag 5 oktober 2025.  

 

Vannacht onstuimig weer en vandaag prachtig droog weer, wat een mazzel.  

 

In de Menmoerhoeve werden we begroet 

door gakkende ganzen, kwakende eendjes en 

drie knorrende biggen, die ons goede morgen 

wensten.  

Gelukkig konden we ook een heerlijk “bakske 

koffie” drinken.  

 

 

 

 

 

 

 

We vertrokken met team één: Rien voorop, met 2 begeleiders Roelie en Roos, die 

stoer af en toe de balken open en dicht deden, als we er door moesten; ook de 

kleindochter van Rien , Lynn was erbij.  

Team twee Herman B en Corinne. 

Team drie Ben K en groom Marcel R,  

Team vier Tom T. met groom Mirjam 

Team vijf Jos R en Nico K,  

Team zes ik ( Cees ) reed mee met Jac de L en met Ed en Yvonne V en Jos R, die 

gelijk al aanbood om mij te souffleren. Voor mijn verslag Jos, teleurstelling, je hebt 

mij zoveel informatie toegestopt dat ik alles al vergeten ben, maar één ding wil ik 

nog van je weten, Jos. “Wat betekent Menmoerhoeve” ; Jos neemt zijn telefoon. en 

belt de eigenaar van de Menmoerhoeve en die vertelde: “heel, heel lang geleden was 

alles hier overdekt met een dikke laag veen of moer, wel 6 m hoog, de bewoners 

groeven het veen af, om via gegraven turfvaarten de turf naar Breda en Roosendaal 

te verschepen.  

Een pad door zo’n gebied werd een “men” genoemd zo ontstond de naam 

Menmoerhoeve!  Dank u wel voor deze informatie over de Menmoerhoeve.  
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We reden door natuurgebieden, waarvan veel, vroeger boerenland geweest is. De 

grond moet weer 

teruggebracht worden in 

oorspronkelijke situatie, 

zodat het regenwater als in 

een spons de grond kan 

indringen en diversiteit aan 

planten kan gaan groeien. 

Bloemen kunnen de insecten 

weer nectar geven en de 

vogels kunnen hun jongen 

voeren vanwege de vele 

insecten.  

 

 

 

 

We hadden een pauze, waar we werden 

getrakteerd door Marianne en Johan op 

koffie en appelflap. Heerlijk!  

 

Mijn eerste kennismaking met de 

Pannenhoef was al 20 jaar geleden. We 

hadden net onze tinker gekocht, en we 

reden met de honden achterin de wagen 

naar Zeeland en we reden door de 

prachtige Pannenhoef. Op een camping bij Woensdrecht sloegen we ons kamp op, 

onze tinker in een prachtige stal, wij in ons tentje, honden in ons wagentje met een 

paraplu als dak. Zeven uur paniek, we werden van alle kanten gebeld ga niet verder 

want er komt noodweer in Zeeland, windkracht 11. “En ja hoor 11 uur brak de hel los; 

de honden sprongen uit de wagen en wurmden zich in ons tentje. Ongeveer drie uur ‘s 

nachts toen alles zeiknat was geworden, zijn we opgestaan, alles in het karretje 
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gestouwd en de tinker uit z’n warme, kurkdroge stal gehaald, ingespannen en terug 

naar huis. In “no time” waren we weer thuis in Ulvenhout. twee dagen later zijn we 

met de paardentrailer naar Zeeland gegaan.  

 

 

Ondertussen zijn we al ver gevorderd in De Pannenhoef, we zijn over twee enge 

bruggetjes gereden. Het ging maar net! 

We kwamen langs het Pannehuske en 

langs het             Cistercientersklooster, 

paters van de liefde brouwden hier 

trappistenbier, maar het klooster is vier 

maanden geleden gesloten en de laatste 

vier paters zijn elders ondergebracht.  

 

 

 

 

 

 

We kwamen langs de Lange maten van natuurmonumenten en langs landgoed de 

Moeren, waar de krentenbomen hun  prachtige rode herfstkleuren lieten zien.  

In de Pannenhoef ligt ook het Lokkerven,  jaren geleden was dat een zwemplas,  waar 

nota bene jongens en meisjes door elkaar zwommen en er was een terras waar je iets 

kon drinken! Maar de pastoor van Sprundel was wel tegen zo’n uitwas en er werd een 

Turfvaart gegraven de “Uitloop“ dwars door de prachtige zwemplas de Lokker, ziezo, 

zal de pastoor gedacht hebben! Er doet nu een anekdote de ronde, dat er ‘s nachts 

lichtjes drijven op het water, die lokken je ! Iets voor een lugubere nachtrit.  
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We hebben nog wel even gespeurd naar de wolf, die schijnt hier wel eens te lopen.  

 Onze laatste pauze was bij de 

Zwarte schuur, zo’n beetje het 

centrum van de Pannenhoef, die 

in de zomer een natuur 

tentoonstelling herbergt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We reden snel terug naar de 

Menmoerhoeve om daar een heerlijk 

maltbiertje te drinken. Iedereen was er 

van overtuigd.  

 

 

 

 

 

 

 

Het was een prachtige rit. Rien  bedankt voor het gidsen en allen bedankt voor het 

gezellige samenzijn.  

 

Cees Verloop 
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